
 
Bidden bijeenkomst 2 - Bijlage kaartjes met gebeden 
 
Lieve God, 
als u werkelijk bestaat, 
kom dan naar ons toe op de aarde. 
Dan kunt u al deze ellende 
met uw eigen ogen zien. 
Amen. 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 

 
God, 
ik zie je niet 
en ik hoor je niet. 
Toch weet ik dat je er bent. 
Ik kan jouw aanwezigheid niet verklaren 
en toch weet ik dat je er bent. 
Dank omdat je er bent. 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Ik ga slapen ik ben moe, 
'k Sluit mijn oogjes bijna toe. 
Heere houd ook deze nacht, 
Over mij getrouw de wacht. 
 
't Boze dat ik heb gedaan, 
Ziet het Heere toch niet aan. 
Schoon mijn zonden vele zijn, 
Maak om Jezus wil mij rein. 
 
'k Bid voor alle zieken Heer', 
En help ook de armen weer. 
Ja, voor alle mensen saâm, 
bid ik U in Jezus’ Naam. 
 
Amen 
 



 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
Zegen mij:  
maak mijn grondgebied groot  
en bescherm me tegen het kwaad,  
zodat ik geen pijn hoef te lijden. 
 
Het gebed van Jabes (1 Kronieken 4:10) 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.  
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. 
 
Franciscus van Assisi 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Lieve God,  
Mijn konijn is ziek.  
Wilt u hem beter maken? 
Dank u wel! 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Moge God ons zegenen met onrust  
bij gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden, en oppervlakkige relaties  
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.  
 
Moge God ons zegenen met boosheid  
over onrechtvaardigheid,  
onderdrukking, en uitbuiting van mensen  
zodat we werken voor rechtvaardigheid,  
vrijheid, en vrede.  
 
Moge God ons zegenen met tranen  
die we plengen voor hen die lijden  
door pijn, verwerping, honger, en oorlog  
zodat we onze handen zullen uitstrekken  
tot troost.  
 
En moge God ons zegenen met zoveel  
dwaasheid dat we geloven  
een verschil te maken in de wereld.  
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen  
dat het onmogelijk is. 
 
Franciscaanse zegenbede 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Goede God, 
 
Elke dag een verse boterham, 
een volle fruitschaal en groente op mijn bord. 
Genoeg geld voor een volle tafel en een volle maag. 
Ik vind het vaak zo gewoon, 
maar vandaag even niet. 
Heer, geeft u genoeg regen en genoeg zon, 



 
volle aarde en mensen om te zaaien en oogsten? 
Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. 
 
Amen 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Heer, 
 
Wat is er toch veel ellende in de wereld. 
Aanslagen, #metoo, oorlog. 
Ik zou zo graag de wereld beter maken. 
Maar hoe? 
Waar moet ik beginnen? 
 
Heer, ontferm u over ons. 
Wilt u licht laten schijnen op helse plaatsen. 
Geeft u wijsheid aan wereldleiders. 
 
En helpt u mij om op mijn eigen kleine stukje wereld 
Iets van de liefde en vrede van uw koninkrijk te delen. 
 
Amen 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Mijn God, 
help me mijn doel te bereiken. 
Laat mijn enige droom uitkomen. 
U weet wel welke ik bedoel. 
 
Amen 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 
 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Maarten Luther 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Goede God, 
help ons af en toe stil te zijn 
en dan te weten 
dat U dicht bij ons bent. 
Amen. 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Heilige God 
Gij hebt ons geroepen 
om U te dienen 
en te leven naar uw wil. 
Wij bidden U: 
aanvaard in deze gaven 
(van brood en wijn) 
onze bereidheid 
te werken in uw wijngaard 
tot welzijn van anderen 
en heel uw kerk, 
naar het voorbeeld van Jezus,  
uw Zoon, onze Heer. 
 
Amen 
 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
 
Amen 
 



 
kniplijn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kniplijn 
 
 
 
 
 
 
Heer, ik dank U dat U God bent. 
U hebt mij gemaakt. 
U kent mij.  
U weet wat ik doe 
en waar ik heen ga.  
Wilt U mij beschermen?  
Tegen kwaad, tegen verleidingen, tegen gevaar.  
Wees ook bij mijn ouders, mijn broer en zusje, mijn vrienden. 
 
Amen 
 
 


